De familie Paauw verbleven in het Vakantiehuis naast Mhofu van 19 februari tot 25 februari 2011

Beste familie Lauteslager,

Wij hebben een hele mooie week gehad in jullie grote buurhuis. Het was een prima week met heerlijk weer.
Een paar keer aapjes bij het huis die dachten mee te ontbijten, impala's en een koedoe-achtig beest.

Een echt buitengevoel dus.

Toch wel een aparte ervaring om vroeg wakker te worden van de apen die krijgertje spelen op het dak.
Kortom hier zit je echt midden in de bush.

Perfecte locatie om tussen de dieren tot rust te komen.

Om nog wat aan te vullen op alle andere recensies; veel golfbanen in de buurt die on-Nederlands goedkoop en vooral ook
rustig zijn.

We hebben op de mooie baan in Komatiepoort (20km) gespeeld en waren de enige op de hele baan!

Heerlijk om dat ook eens mee te maken.

Met twee prima verzorgde safari's, dagje golfen bij Komatipoort en quad rijden bij de ingang van het park (aan te raden aan
pubers) de week prettig besteed.

Vriendelijke groet en bedankt voor alle goede zorgen,

Aartjan en Tineke Paauw



